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Jeugdclub is weer van start! 
 
 
Je hebt ze vast gister weer door het dorp voorbij zien komen; de groepjes jonge 
Ingelummers die het seizoen aftrapten met een heuse vossenjacht! 
Verspreid door het dorp stonden of zaten diverse 'vossen' te wachten op de vraag: "Bent u 
een vos?" En als deze vossen dan ontdekt en gevonden waren,  
moesten de kids diverse spelltetjes en uitdagingen uitvoeren. Met een mooi weertje erbij 
verliep deze eerste avond erg goed en iedereen was enthousiast. 
We zullen de komende maanden wel meer verslagen van de jeugdclub voorbij zien komen! 
Hier het fotoverslag van de eerste avond. 
 
 

 
Zenuwachtig stonden ze te wachten! 
 
 



 
Zelfs het verdelen in groepjes is altijd een spannend moment! Bij wie zou ik zitten? 
 



 
Bij dit spel moesten de groepjes " Wie ben ik?" spelen, dus d.m.v vragen stellen erachter 
proberen te komen wie of wat ze waren. De antwoorden varieerden bijv. van BANAAN tot 
LAMP tot TROMMEL.  
 



 
Dit was het pauze punt met parcour in de speeltuin. Hier konden de kids een zakje chips en 
wat drinken krijgen. 
 



 
Erwin had dit coole bord gemaakt! 
 



 
Maarrrr eerst aan het werk! Een parcour afleggen met lepel en ei in de mond! Door en over 
alle toestellen heen. 
 



 
Hier moest met de skelter in de Gronemanstraat ook een parcour afgelegd worden. Je moest 
al skelterend een beker water naar het einde rijden en in de emmer gooien.  
 



 
Enthousiast publiek! 
 



 
 



 
Hier hele sluwe vossen die net deden of ze aan het vissen waren.. en de kinderen zouden er 
eerst gewoob voorbij lopen omdat deze vissers er wel vaker zitten, dus hier was niks 
verdachts aan. Toch maar even vragen en het bleken tóch vossen te zijn. 
 



 
Hier moesten de kinderen rebussen oplossen. Nog best lastig hoor! 
 



 
 



 
Hier moesten er zoveel mogelijk goals gescoord worden. 
 



 
Weer terug bij de vissers! We waren bijna vergeten dat we hier ook nog een opdracht 
moesten doen. Een bal tussen 2 lichamen omhoog houden zonder je handen te gebruiken. 
Nog best lastig hoor!   
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Al met al een geslaagde eerste clubavond! 



 

 
 


