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Onze jongste bewoner Jesper Aart 
 

 
 

Feest in de Gronemanstraat. 
 



 
 

Hier was het niet helemaal goed gegaan met de ooievaar..... 
 

 



 
Maar verder was alles gelukkig prima en dus was de kamer feestelijk versierd. 

 

 
 

Ook kaartjes waren er volop. 
 



 
 

 
 

En daar is hij dan; Jesper Aart Fortuin. 



 

 
 

En het hele gezin Fortuin. 
 



 
 

Ook grote broer Evert is helemaal trots op zijn broertje. 
 

Het kaartje dat bij familie en vrienden op de mat viel. 
 

 



 
 

 
 
 



 
 

Bij moeder Ymkje... 
 

 



 
bij vader Haye.... 

 

 
 



 
 

En even bij Gerry onze fotograaf. 
 

 



 
Ook Jesper heeft geen gebrek aan cadeaus 

 

 
 

Zoals deze klompjes van pake Aart met zijn eigen naam. 
 



 
 

 
 

En een complete bibliotheek! 



 

 
 

Zo, nu maar even rusten. 
 



 
 

 
 



 
 

Haye en Ymkje van harte gefeliciteerd en veel geluk met jullie jongens! 
 


