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Toneel uitje 
 

 
 

Solexrijden stond er op het programma, en dat doe je niet met de sneeuwvlokken om de 
oren. 

 
De tocht begon vanaf de Blikfeart.  

 
De weersberichten waren niet al te best, maar gelukkig was het droog. Het zonnetje kwam er 

zelf nog bij, maar de warme jas kon nog wel aan. 



 
 

En daar zijn ze dan…. Voor de dames een mooie roze en voor de heren een zwarte. 



 
 

En daar hoort natuurlijk de welbekende pothelm bij…….hij staat je prachtig Baukje! 



 
 

Andries wil graag onherkenbaar blijven……. 



 
 

Halverwege was er even tijd voor een lekker warm bakje koffie bij de Zwarte Haan. 



 
 



 

 
 

Na afloop stond er bij de Blikfeart een heerlijk chinees buffet klaar. Zo kon er ook nog even 
bij gekletst worden 

 
Al met al een gezellige middag en een mooie afsluiting van het toneelseizoen! 

 


