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Op bezoek bij Wietse en Jikke

Na 45 jaar in engelum te hebben gewoond zijn Wietse en Jikke sinds september 2016
verhuisd naar een ruime hoekwoning in stiens.



Het huis was in een hele goede staat dus de verhuizing ging heel snel.



Als verrassing hebben de kinderen de tuin opgeknapt. Ze hebben bloembakken gemaakt en
een kas geplaatst zodat Wietse z'n eigen groente weer kan verbouwen









Toch missen ze engelum nog steeds en met name het "ieder kent ieder"”, en het prachtige
uitzicht vanaf de feartswal. Maar toch zijn er ook veel voordelen in stiens. Alles is op
loopafstand en er zijn veel voorzieningen zoals winkels, postkantoor etc

We krijgen een rondleiding door de ruime woning.






Jikke zit bij een handwerkclub waar ze spreien haken, en voor Wietse is er wel 5x in de week
biljarten .Ze hoeven zich dus niet te vervelen.










Het was reuze gezellig daar in Stiens, en voor we het wisten was het hoog tijd om naar huis
te gaan. We wensen Wietse en Jikke nog veel woongenot in Stiens!



