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De nieuwjaarsduik 

 
 

De temperatuur lag rond de 2 graden maar door een gemene harde wind voelde het als min 
2! 



 

 
 

Toch waren er veel belangstellenden die even kwamen kijken. 
 



 
 

Het ijskoude water...... 



 

 
 

De bezoekers konden zich verzamelen in de tent en de deelnemers konden zich omkleden 



 

 
 

Eerst gezellig even bijkletsen en elkaar gelukkig nieuwjaar wensen! 



 

 
 

Iedereen werd welkom geheten door Ingrid van de mayebeam. De vereniging organiseert 
ieder jaar dit evenement maar helaas was dit de laatste keer. Ze zijn druk bezig met nieuwe 

plannen waar we later meer van horen. 



 

 
 

Inmiddels verzamelen de toeschouwers zich rond de ijsbaan 



 

 
 

En daar komen de eerst deelnemers dapper naar buiten. 



 

 



 

 
 

Wat een bikkels met deze temperaturen. 



 

 
 

En is het zover, de eersten rennen het water in. 



 

 



 

 



 

 
 

Tot de eerste lichtmast .. 



 

 



 

 
 

En dan weer snel terug brrrr. 



 

 



 

 



 

 
 

En nog steeds een glimlach! Knap hoor! 



 

 
 

Snel afdrogen en de tent in. 



 

 
 

Daar een heerlijke pan snert klaar en warme chocolademelk. 



 

 
 

En natuurlijk een berenburgje om weer lekker warm te worden. 



 

 



 

 



 

 



 

 
 

Het was weer een geslaagde nieuwjaarsduik !! 
 


