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Onze jongste bewoonster 

 
 

Het was feest in de Klazingastraat op 26 december. 



 

 
 

En vader Marten Jan had voor deze gelegeheid de ooievaar op nest zelf gemaakt! 



 
 

En op het raam prijkt haar naam: Ella Romée. 
  



 
 

En daar is ze dan. 



 
 

Het kaartje dat bij familie en vrienden op de mat viel. 



 

 



 

 
 

En dus kwamen er vele gelukwensen terug. 



 

 
 

 



 
En Ella Romée laat het allemaal rustig op zich af komen... 

 

 



 

 
 

 



 
Ook hier is de garderobe heel goed gevuld. 

 

 
 

Maar er kwamen nog veel meer cadeaus. 



 

 
 

 
 



Wat dacht u van deze konijnenpantoffels. 
 

 
 

Ook grote zus Nina Sophie is dolblij met haar zusje. 



 

 
 

Het hele gezin bij elkaar. 



 

 
 

 



 
Even bij vader... 

 

 
 

En ze mocht ook even bij onze kraamverslaggeefster Gerry. 



 

 
 

Boven, op haar kamer, staat haar wiegje. 



 

 
 

 



 

 
 

Wij wensen ze veel gezondheid en geluk, en we komen ze vast binnenkort wel weer tegen in 
het dorp. 

 


